
Viering op zondag 30 augustus in de Johanneskerk te Eindhoven 

 
Voorbereiding 
 
Mededelingen namens de kerkenraad 
 
   (allen gaan staan, indien mogelijk) 
 
Openingslied Lied 312 
  
 
Bemoediging  
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Groet  
De Heer zal bij u zijn, 
de Heer zal u bewaren. 
     (allen gaan zitten) 
 
Smeekgebed 
Zingen Lied  13 
 vers 1,2 
 
Gloria   
zingen Lied 13 
 vers 3 
 
DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT  
Gebed bij het openen van de Schrift 
 
 
Lezing: Jeremia 7: 23-28 
lector: zo spreekt de Heer 
allen: wij danken God 
 
instrumentaal 
 
Evangelielezing: Mattheus 17:14-20 
lector: zo spreekt de Heer 
allen: wij danken God 
 
Zingen  Lied O lord, hear my prayer (taize) 
  

 
 
Overdenking 
Meditatieve muziek  
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
 

Dankgebed en voorbeden  
Stil gebed  
eindigend met het 'Onze Vader' 
 
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
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tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 
  

Slotlied en zegen, indien mogelijk staande 
Behoed en bewaar jij ons lieve God (uit: 
dienstboek, een proeve) 
 

 
Behoed en bewaar Gij ons lieve God, 
wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht ) 
nabij ons in donk‘re tijden.  

 
 

Orgelspel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 


