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Viering op zondag 26 juli 2020. 

 
Voorbereiding 
Welkom namens de kerkenraad 
 
De gemeente gaat staan  
 
Intochtlied: Lied 214:1. Het licht dat weer opnieuw begon. 
 
Bemoediging  
 
De gemeente gaat zitten  
 
Lied 214:2. 
 
Drempelgebed 
 
Lied 214:8. 
 
Kyriëgebed 
 
Glorialied: 150a: 1,2,3, en 4. Geprezen zij God. 
 
Gebed bij het openen van de Schrift 
 
Lezing uit het Oude Testament Psalm 23 (vertaling van Huub Oosterhuis) door lector 
 

Mijn herder is de Heer, 
mij zal het nooit aan iets ontbreken. 
 
Hij brengt mij in een oase van groen, 
daar strek ik mij uit aan de rand van het water, 
daar is het goed rusten. 
Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder, 
vertrouwde wegen, Hij voor mij uit. 
Want God is zijn naam. 
 
Al moet ik het duister in van de dood 
ik ben niet angstig, U bent toch bij me, 
onder uw hoede durf ik het aan. 
 
Gij nodigt mij aan uw eigen tafel, 
en allen die tegen mij zijn 
moeten het aanzien: dat Gij mij bedient, 
dat Gij mij zalft, mijn huid en mijn haren, 
dat Gij mijn beker vult tot de rand. 
 
Overal komen geluk en genade 
mij tegemoet, mijn leven lang. 
En altijd kom ik terug in het huis 
van de Heer, tot in lengte van dagen. 

 
Luisteren naar: He shall feed his flock - Messiah - G. F. Handel 
https://www.youtube.com/watch?v=VUIO5rse8zM (bij 4.55 stoppen). 



 
Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn 
schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden. Komt tot Hem, allen, die vermoeid en 
belast zijt en Hij zal u rust geven; neemt zijn juk op u en leert van Hem, want Hij is 
zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen.  

 
Lezing uit het Nieuwe testament: Johannes 10:1-6 en Johannes 10: 11-15 door lector. 
 
Zingen: Lied 284 Christus, Gij zijt het licht in ons leven. 
 
Overdenking  
 
Meditatief orgelspel 
 
Voorbeden en stil gebed 

 
Onze Vader in de hemel,  
laat Uw naam geheiligd worden,  
laat Uw koninkrijk komen  
en Uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets  
schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  

 
 
Slotlied 416:1,2,3,4. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen 


